DRIE BROERS OP AVONTUUR

Het Verhalenpakket

Er waren eens drie broers, die van avonturen hielden.

Op een dag besloten ze alle drie op reis te gaan. Allemaal een andere kant op. En
dan na twee jaar elkaar weer op dezelfde plek ontmoeten.

En, zo spraken ze af, ze zouden dan het meest bijzondere meenemen dat ze
onderweg gezien hadden.

De oudste broer vertrok naar een ver, ver land.

Hij zag jongleurs met fakkels gooien, acrobaten over koorden lopen en magiérs
onmogelijke dingen doen.

Eén van de magiérs die hij ontmoette had een magische verrekijker waardoor je
kon kijken zo ver als je wilde, naar elke plek op aarde.

Wow. Met bijna al zijn geld kocht de oudste broer die magische verrekijker.

De middelste broer reisde een andere kant op.

Na een tijd rondzwerven kwam hij op een dag langs de winkel van een oude
tapijtverkoper. Terwijl hij naar de stapels kleurige tapijten keek, begon plotseling
het onderste tapijt te bewegen.

Hij keek naar de tapijtverkoper. Die glimlachte, boog zich naar hem toe en
fluisterde: “Dat, mijn zoon, is een... vliegend tapijt. Het brengt je waar je maar
heen wilt.”

Natuurlijk wilde de tweede broer dat tapijt kopen en na lang onderhandelen
werden ze het eens over de prijs.

De jongste broer ging weer een andere richting uit.

Wandelend door de uitgestrekte bossen kwam hij op een open plek. Daar stond een
boom die hij nog nooit had gezien. Oranjerood van de bloesem, heerlijk ruikend.
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Er hing maar één vrucht aan de boom, een granaatappel. Toen hij die voorzichtig
wilde plukken, viel hij als vanzelf naar beneden in zijn hand. Voorzichtig borg hij
hem weg in zijn rugzak.

Toen hij weer opkeek was de boom opeens verdwenen.

Twee jaar later. Dezelfde plek. Ze waren er alledrie. Met hun bijzondere
ontdekkingen.

Trots liet de oudste broer zijn magische verrekijker zien.

Door de magische verrekijker zagen ze een afgelegen koninkrijk. Een schitterend
paleis. Een huilende koning. Een lijkbleke prinses in bed. Ze was doodziek!

De broers keken elkaar aan. Misschien konden zij de prinses helpen. Dan zouden ze
vast rijk beloond worden!

“Broers, spring op mijn vliegend tapijt, we gaan haar helpen!”

Vliegensvlug vlogen ze naar het paleis van de zieke prinses. Daar hoorden ze dat
niemand, zelfs de beste dokters niet, de prinses konden genezen. En de koning was
zo wanhopig, dat wie de prinses kon redden, met haar mocht trouwen.

Dat leek de drie broers wel wat, en ze kregen toestemming van de koning om de
prinses te bezoeken.

De prinses lag in het grote bed in haar slaapkamer. Haar ogen gesloten, haar
gezicht helemaal wit. De drie broers stonden er zwijgend bij. Denkend, piekerend,
puzzelend. Wat zouden ze kunnen doen?

Plotseling dacht de jongste broer aan de wondermooie granaatappel in zijn
broekzak.

Hij sneed hem met zijn zakmes open en gaf de prinses van de sappige rode pitjes
te eten. Al snel kwam de kleur terug op haar bleke gezicht. Ze voelde zich beter en
beter.

De koning stond bijna te dansen van vreugde en opluchting.

Een paar dagen later, toen de prinses weer helemaal gezond was, maakten de
broers ruzie. Ze vonden alle drie dat zij met de prinses zouden mogen trouwen.
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“De pitjes van mijn magische granaatappel hebben haar beter gemaakt”, zei de
jongste. "Ik vind dat ik met haar mag trouwen.”

“Jaja, maar, als we niet met mijn vliegend tapijt hierheen hadden kunnen vliegen,
waren we hier nooit gekomen”, zei de middelste. "Ik vind dat ik met haar mag
trouwen.”

“Luister eens”, zei de oudste, "als ik geen magische verrekijker had gehad, dan
hadden we nooit geweten dat de prinses ziek was! |k vind dat ik met haar mag
trouwen.”

De koning brak er zijn hoofd over. Wie mocht er nu eigenlijk als beloning met de
prinses trouwen?

TIP: Dit is een leuk moment in het verhaal om aan de kinderen te vragen wat de
koning moet doen.

Hij kwam er niet uit.

Toen vroeg hij het aan zijn dochter, die niet alleen knap was, maar ook wijs. Ze
dacht even na.

“Is er iets aan jouw verrekijker veranderd, sinds je hier gekomen bent?" vroeg ze de
oudste broer. "Nee."

Zij richtte zich tot de middelste broer: "Is er iets aan jouw tapijt veranderd sinds
je hier bent?" "Nee."

“Is er iets aan jouw magische granaatappel veranderd?” vroeg ze de jongste broer.
"Ja," zei deze, en hij keek verdrietig naar die wondermooie granaatappel waar een
groot stuk uit was. De rest begon zijn glans ook al te verliezen. "Ik heb jou het
grootste stuk gegeven.”

De prinses voelde zich warm worden van binnen. "De jongste broer heeft het

mooiste wat hij had gegeven om mij te redden. Dat is echte liefde! Met hem wil ik
trouwen!”

Dagenlang vierden ze feest. Een fantastische bruiloft.

De andere twee broers werden adviseurs van de koning en iedereen leefde nog...
lang en gelukkig.
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