SCHILDPAD WIL VLIEGEN

Het Verhalenpakket

Elke dag nadat Schildpad bij het meer water gedronken had, keek hij omhoog.
Naar de bomen, die hoog de lucht ingingen.

Naar de vogels, die daarboven rondvlogen.

En naar de wolken.

Hij zou zo graag willen vliegen. Met zijn neus de wolken in. Hoe zou dat voelen?

Op een dag besloot hij aan twee zwanen te vragen hoe dat nou moest, vliegen.
De zwanen keken hem verbaasd aan.

"0, maar dat is heel makkelijk. Gewoon:

Vleugels omhoog, vleugels omlaag.

Vleugels omhoog, vleugels omlaag.

Vleugels omhoog, vleugels omlaag."

Dat klonk inderdaad niet moeilijk. Maar waar zaten zijn vleugels? Schildpad ging er
eens goed voor staan, keek nog eens naar de zwanen, en deed toen in één keer al

zijn pootjes omhoog. Pats, daar lag ‘ie op zijn buik.

Hij probeerde het nog een paar keer, maar vliegen lukte hem niet. Verdrietig
sjokte hij weg door het gras. Over zijn wangen liepen de tranen naar beneden.

Eén van de zwanen zag dat en kreeg een idee. Even later kwamen ze samen bij
Schildpad met een lange stevige tak. Die legden ze voor hem op de grond.

“Schildpad, bijt jij je eens goed vast in het midden van de tak."
Schildpad beet stevig in het midden van de tak.

De ene zwaan beet in de tak aan de ene kant, de ander aan de andere kant, en ze
begonnen hun vleugels te bewegen.
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Vleugels omhoog, vleugels omlaag.
Vleugels omhoog, vleugels omlaag.
Vleugels omhoog, vleugels omlaag.
Steeds sneller en sneller.

Schildpad voelde hoe de tak omhoog ging. Hij stond alleen nog maar op zijn
achterste poten. Zo spannend, zo eng, zo geweldig.

Zijn achterpootjes raakten los van de grond. Hij hing alleen nog maar aan de tak!

Hoger en hoger. Boven de bomen. Vlakbij de wolken. Schildpad vloog de wolken in.
Hij voelde zich helemaal warm worden van binnen. De wolken waren zacht, en een
beetje nat. Midden in de wolken zag hij helemaal niets meer.

Nog nooit had hij zich zo gelukkig gevoeld.

Even later kwamen ze de wolken weer uit.

Twee kinderen stonden beneden te kijken. "Een vliegende schildpad! Met die tak!
Wie heeft dat bedacht?”

Trots riep Schildpad: "Ik!".

O o. Hij had zijn mond open gedaan om te praten. En hij begon te vallen. Steeds
sneller en sneller en sneller. Bam! Met een klap kwam hij op de harde stenen
terecht.

Zijn schild lag helemaal in stukjes en hij bewoog niet meer.

De kinderen kwamen aanrennen. Eentje pakte voorzichtig Schildpad op. Hij leefde
nog. De ander pakte alle stukjes van het schild.

Thuis nam één van de kinderen voorzichtig Schildpad op schoot. De stukjes van zijn
schild waren net een puzzel. Ze puzzelden stukje voor stukje het schild weer in
elkaar en lijmden het vast op zijn rug.

Na drie dagen brachten ze Schildpad terug naar het meertje. Elke dag na het water
drinken kijkt hij omhoog en denkt hij terug. Aan die wonderlijke vliegreis door die
zachte natte witte wolken.
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