HOE VERSLA IK EEN MONSTER?
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Lang, lang geleden zat er in de diepe, donkere kelder van het pakhuis aan het
kanaal een monster.

Een enorm lijf. Een kronkelige schubbenstaart. Een bek vol geelwitte scherpe
tanden. Ogen waar de vlammen uitsloegen. Wanneer hij schreeuwde, liepen de
mensen jammerend rond met hun handen tegen hun oren.

Gelukkig kwam hij niet uit de kelder. Maar toch moest er iets aan gebeuren.

En op een dag zei de burgemeester: "Drie zakken goudstukken voor wie ons van dit
monster kan verlossen!”

De smid van de stad, met spierballen zo groot als sinaasappels, zou dat klusje wel
even klaren. Hij smeedde een enorm zwaard, en liep met grote stappen naar het
pakhuis. Buiten wachtte de hele stad in spanning af.

Toen schreeuwde het monster en iedereen begon te rennen. De smid kwam nooit
meer terug. Alleen de deur van het pakhuis, die klapperde in de wind, herinnerde
aan zijn dappere poging.

Een half jaar later kwam een groep avonturiers op doortocht door de stad. Ze
noemden zich de '‘Monsterdoders' en werden aangevoerd door een gigantische
vrouw. Ze was meer dan twee meter lang en vocht met een enorme speer en een
klein wendbaar schild.

De stad wachtte in spanning af toen de avonturiers het pakhuis ingingen. Een tijd
bleef het stil, maar toen ging het schreeuwen van de basilisk weer door merg en
been.

Lijkbleek tuimelde van alle avonturiers alleen de aanvoerster naar buiten. Vlak
voordat ze stierf huilde ze: "Al mijn vrienden zijn versteend. Kijk niet in zijn ogen.
Kijk niet in zijn ogen.”
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Buiten de stad woonde woonde Hans, de zoon van de molenaar. Hij kon niet lezen
en hij kon niet schrijven, maar toch noemden ze hem ‘Snuggere Hans'. Hij loste
problemen altijd net een beetje anders op dan anderen.

En Snuggere Hans dacht na. Hoe zou hij dit monster kunnen verslaan?

Op een dag meldde hij zich bij de burgemeester met de mededeling dat hij de
volgende dag het Monster zou gaan verslaan. Die probeerde hem nog tegen te
houden, maar Hans was vastberaden.

De hele stad keek een dag later toe hoe Hans naar de deur van het pakhuis liep. Hij
zette zijn tas neer en haalde er twee kleine lapjes stof, een theedoek en een
spiegel uit. De lapjes stof stopte hij in zijn oren. De theedoek bond hij voor zijn
ogen. De spiegel hield hij vast.

Langzaam en voorzichtig stapte hij naar binnen. De geur van rottende eieren kwam
hem al tegemoet. Op de tast vond hij de stenen trap die omlaag ging, de kelder in.
Hij rilde.

Hij zag niets, hij hoorde niets, maar hij rook dat hij dichterbij het monster kwam.
Af en toe stond hij stil omdat hij tegen een stenen beeld opbotste.

Toen hij rook dat hij vlakbij was, hoorde hij het ijselijke geschreeuw. Het ging
zelfs door de stukken stof in zijn oren heen. Vastberaden deed hij drie stappen
naar voren en hield de spiegel omhoog. Het geschreeuw werd luider en luider, de
grond dreunde en trilde van het kronkelende monster. Langzaam veranderde de
schreeuw in een angstige doodskreet, die wegstierf. Toen een dreun. En stilte.

Toen het stil bleef, legde Hans de spiegel neer en deed zijn blinddoek af. Daar lag
het monster, voorgoed verslagen, helemaal versteend.

Hij haalde de proppen stof uit zijn oren, liep terug omhoog en stapte op zijn
gemakje met een grote glimlach naar buiten.

De hele stad begon te juichen. Ze tilden Hans op de schouders, droegen hem de
stad rond en vierden feest tot midden in de nacht.

De volgende dag kreeg zijn goudstukken.

En sindsdien is het in die stad altijd zo geweest, dat als er een probleem was dat
niemand op kon lossen, vroeg of laat iemand zei: Dat is nou echt een probleem
voor Snuggere Hans. Want die lost het altijd net een beetje anders op dan anderen.
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